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DE LITURGIE Zet een kruisje  door het vakje als dat onderdeel van de kerkdienst is geweest.
Hoeveel plaatjes kon jij afkruisen?  

vouwlijn

Ik voel me vandaag:

ALS EEN HERDER
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Een lied over God De Heer is als een 
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Kruis het plaatje door als het over dat stukje van het verhaal gaat in de dienst.
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Gezocht en gevonden 
1a. Wat geloof ik?

Ben jij wel eens iets kwijt? Ik wel. Wat ben ik dan blij als ik het weer terug vind! Ik spring 
een gat in de lucht. In de Bijbel lezen we over een herder die op zoek gaat naar een verloren 
schaapje. Wat is hij blij als hij deze vindt! Niet alleen de herder, maar ook zijn vrienden en 
buren vieren het feest met hem mee. 

             Luister naar het verhaal over het verloren schaap. Welke zin past bij dit verhaal? 
❑ Als het schaap is verdwaald, gaat de herder zeker weten achter 
hem aan.  ❑ Als het schaap is verdwaald, wacht de herder een  
nachtje voordat hij hem gaat zoeken. 
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             Jezus vertelt het verhaal van een herder en een verloren schaapje. Hoe zouden 
de herder en het schaapje zich gevoeld hebben? Schrijf je antwoord op de lijntjes.
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Voor oudere kinderen

Lukas 15:1-7 
De herder laat iedereen delen in 

zijn blijdschap. Hij nodigt iedereen 
uit om, samen met hem, blij te zijn 

omdat het schaap weer terug is. 
Net zoals de herder, is God blij met 
mensen die Hem (terug)vinden en 

zich bekeren. Dit enthousiasme 
reikt zelfs tot in de hemel! Lees vers 

7 er maar op na.  

De 
Bijbel 
open

Gezocht en gevonden 

Gevonden!  

Een herder en een schaapje  

            Het schaapje is bij de herder weggelopen. Help jij de herder het schaapje te vinden? 
Onderweg kom je aantal woorden tegen die samen een zin vormen. Schrijf die zin op en leer 
hem uit je hoofd! 
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             Geef elk getal het juiste kleurtje en vind zo het schaapje. 3

3           De herder vierde een groot feest, toen hij het 
schaapje weer had gevonden. Op welke manier kun jij 
laten zien dat je blij bent dat je bij God mag horen? 
Schrijf het onder de feestslinger.

2            Wat heb jij na het horen van dit verhaal ont-
dekt over Gods liefde voor jou? Schrijf dat hier op! 

P.S. Misschien helpt het wel om 
hieraan te denken als jij je alleen 
voelt!   

Voor jongere kinderen
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Groen: 1, 2, 8, 9, 10, 18, 64, 72, 73, 81, 82, 83, 89, 90, 
91, 92, 98, 99 

Grijs: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 27, 46 ,54, 55, 63, 65, 
71, 74, 80, 84, 86, 88, 93, 95, 97 

Zwart: 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 68 

Dag herder, wat dacht jij toen er één 
van je schaapjes weg was?  

Waarom ben je begonnen te zoeken?  
Was het een makkelijke zoektocht?  
Hoe was het om de andere schapen 

achter te laten? 
Wat voelde je toen je het verloren 

schaapje terug vond?  
Wat dacht je? Wat deed je? 

Dag schaapje, hoe komt het dat je 
niet meer bij de groep was?  
Hoe voelde jij je toen je niet meer 
bij de groep was? 
Hoe voelde jij je toen de herder je 
terug vond? 
Wat dacht je? 
Wat heb je toen gedaan? 
Hoe voelde het om terug bij de 
groep te zijn?  

de herder

het schaapje
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OM THUIS TE ZINGEN: 
oth 531 JEZUS IS DE GOEDE HERDER // oth 557 WEET JE DAT DE VADER JE KENT // oth 566 ZIT JE IN HET DONKER

Wat is een goede herder, denk 
jij? Kleur die rondjes in.

De Heer zorgt  
voor mij

Welk plaatje hoort er niet bij?

Dit schaapje is verdwaald. Help jij de 
herder zijn schaap te vinden? 
Schrijf de woorden die je tegenkomt op. 

. .................................................................................................
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Teken een fijne plek voor dit schaapje. Denk aan: 
gras, water, een boom of een herder. En lukt het jou 
om er nog een vriendje bij te tekenen?

O hij zorgt goed
O hij schreeuwt
O hij luistert
O hij helpt
O hij is bang
O hij beschermt
O  hij weet wat goed 

is voor mij
O  hij is streng als 

dat moet
O hij is rustig
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