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PSALM 121
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Oude Testament (= oude verbond)

De psalmen 120-134 zijn bedevaartsliederen. Ze 
werden gezongen door pelgrims; mensen die op reis 
waren naar de tempel in Jeruzalem. Door te zingen 
hielden de pelgrims de moed erin en bemoedigden 

ze zichzelf en elkaar. Net zoals jij misschien doet als je de 
(avond)vierdaagse loopt. 

Elke psalm is als een stap op de reis: in psalm 120 begint 
de reis en in psalm 122 lees je dat de pelgrims aankomen in 
Jeruzalem. De rest van de psalmen gaan over de reis en over 
de verschillende eigenschappen van God.
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Zet een kruisje      door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

W
ilt U m
ij bescherm
en als ik onderweg ben? De 

barm
hartige Sam
aritaan. Olijfberg.

1.  Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. Hoofdstuk:   ..............................   

    vers: ............................................. t/m .............................................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Psalm 121 is een 
pelgrimslied, een leid voor 
als je op reis bent. Als je 
reist, zet je voetstappen. 

Deze voetstappen hebben 
allemaal een letter. ‘Loop’ 
van rechts naar links en 

‘lees’ de voetstappen. Wat 
lees je nu? 

Dat reizen gevaarlijk kon zijn, laat de Bijbel 
ons ook nog in een ander verhaal weten. 

Los de rebus op, dan weet je welk verhaal 
bedoeld wordt.



Schaduw
Een schaduw was in 

de hete zon een fijne 
plek om uit te rusten. 
Zo is God ook: Hij is 

als een koele schaduw 
die je beschermt en 

laat uitrusten.

Abárim – Basan – Ebal 
– Gaäs – Hermon – Hor – 
Horeb – Karmel – Moría – 

Nebo – Paran – Sinaï – Sion 
– Thabor - Zalmon

WIJ WILLEN SAMEN VIEREN // WIJ GAAN OP WEG // IK ZAL DE HERE GOD LIEFHEBBEN
OM THUIS TE ZINGEN: 

Mijn hulp is van U 

In deze wolk staan 15 bergen die in de Bijbel 
voorkomen. Zoek ze op en streep ze door. 
De bergnamen staan horizontaal, verticaal, 
diagonaal, vooruit en achterstevoren. De 

overgebleven letters vormen samen ook de 
naam van een berg, schrijf deze naam in de 

lege balk onderaan de berg.

4. Lees de Bijbel. Welk vers vindt jij het mooiste? Zet daar een streep onder!

De maan
In die tijd dachten 

mensen dat de invloed 
van de maan soms 
mensen ziek kon 

maken. 

God waakt altijd
In de tijd van de Bijbel ge-

loofden sommige volken dat 
hun goden konden slapen. 

En als hun god sliep, lette hij 
niet meer op de mensen.
Maar de dichter van deze 

psalm zegt: “De Heer slaapt 
nooit!” God blijft altijd 

wakker. Hij zorgt voor zijn 
mensen, dag en nacht.

Opgaan naar  
Jeruzalem

Jeruzalem ligt op een 
berg, de berg Sion. De 
pelgrims moesten dus 
omhoog lopen om bij 

de stad en de tempel te 
komen. 

Een bedevaartslied
Ik kijk op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen? 
Die hulp komt er voor mij van God, 
die hemel en aarde gemaakt heeft . 

Hij laat je niet struikelen over je voeten, 
Je bewaker zal niet indommelen. 
Kijk, indommelen en slapen doet hij niet, 
de bewaker van Israël. 

De God is je bewaker, 
Hij is schaduw voor jou aan je rechterzijde. 
Overdag zal de zon je niet steken, 
En ’s nachts doet de maan je geen kwaad. 

De Heer zal je beschermen tegen alle kwaad, 
Hij wil je ziel bewaren. 
Hij beschermt je gaan en staan 
nu en tot in eeuwigheid.

Bewerking: C. Leterme

Gods bescherming 
Rondom Jeruzalem liggen bergen. Als je 

vanuit Jeruzalem weer terug naar huis moest 
lopen, was dat best vermoeiend én gevaar-
lijk. Er kon van alles gebeuren tijdens die 

terugtocht. Als je om je heen keek, voelde je 
je zo klein. Rovers konden zich verstoppen 
in de bergen. Je kon zomaar verdwalen. Je 
hebt dan wel een Bewaarder nodig en een 

pelgrimslied dat om Gods bescherming zingt, 
is dan wel op zijn plaats. Gespreksbijbel
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