
Ik voel me vandaag:

 Oude Testament (OT)

(oude verbond, verhalen  
voordat Jezus werd geboren)

 Nieuwe Testament (NT)

(nieuwe verbond, verhalen over  
Jezus en Zijn leerlingen)

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. Het Bijbelboek staat in het: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

JOHANNES IS ZIJN NAAM

LEZEN

fijne dingen: moeilijke dingen:

Voor wie en voor wat bidden en danken we? GEBED

PUZZEL
DE LITURGIE Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als 

dat onderdeel van de liturgie is geweest.

2. Binnenkomst 
kerkenraad

18. Zingen

9. De wet

13. Preek

3. Afkondigingen

10. Zingen

8. Zingen

4. Zingen

6. Stil gebed

16. Dankgebed en 
voorbede

12. Bijbellezen

14. Zingen

7. Votum  
en groet

17. Collecte 19. Zegen
20. Kerkenraad

vertrekt

15. Geloofs-
belijdenis

5. Groet

1. Naar de kerk

11. Gebed

Zacharias en Elizabeth krijgen een zoon. Hij 
krijgt de naam Johannes. Dit betekent ‘God is 
genadig’. Deze naam wordt niet door zijn ou-
ders uitgekozen, maar door God Zelf. De engel 
Gabriël vertelt dit bij de aankondiging aan Zacharias.  

vouwlijn

2. We lezen uit hoofdstuk: ..................................................................................

3. Vers .............................. t/m ...........................

4. Wie heeft dit boek geschreven?

.............................................................................................................................................................................
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Oplossing puzzel 1 : Heilig is de Heer 
Oplossing puzzel 2: Doper 

Noor

Ha dagboek, 
Heb je weleens van een houtbrander 
gehoord? Ik wist geeneens dat het 
bestond, tot gisteren. Op de club gingen 
we ermee werken. Eerst vertelde de 
meester het verhaal van de geboorte van 
Johannes de doper. Daarna 
mochten we met een houtbrander een 
naambordje met onze naam maken. 
Job was heel snel klaar. Hij heeft 
natuurlijk ook een hele korte naam. 
Het bord van Lisa-Marie vond ik het 
mooist geworden. Vooral door de naam. 
Lisa-Marie klinkt gewoon heel sjiek. Veel 
beter dan Noortje. ‘Ik snap NIET 
dat mijn ouders mij Noortje hebben 
genoemd’, zei ik tegen Lisa-Marie en 
ik liet mijn naambord zien. ‘Waarom 
verzin je geen andere naam?’, vroeg ze. 

Ik vond het een enorm goed plan. 

‘Wat vind je van Nanette?’ vroeg 
ze. Maar dat vond ik nog niet sjiek 
genoeg. ‘Marie-Claire’, riep ze toen. 
Dat is natuurlijk al beter. Uiteindelijk 
bedachten we samen Eleonore Nadette. 
Op de achterkant van mijn naambord 
begon ik aan mijn nieuwe naam. Job 
was verbaasd. ‘Waarom schrijf je een 
andere naam op?’, vroeg hij.  
 
 
 
 
 
 
‘Dit is mijn nieuwe naam’, 
maakte ik hem duidelijk. Volgens Job 
kan dat niet zomaar. We vroegen 
de meester van de club of hij het op 
wilde zoeken op internet. En wat 
denk je? Voor het veranderen van je 
voornaam heb je toestemming van een 
rechter nodig. ‘En een bijnaam. Mag 
dat wel?’, vroeg Lisa Marie. Gelukkig 
mag dat wel. ‘Ik heb een nieuwe 
bijnaam’, riep ik toen ik thuiskwam 

en ik hing mijn naambordje op mijn 
kamerdeur. ‘Wat een sjieke naam’, zei 
mijn moeder toen ze Eleonore Nadette 
las. Daar was ik het helemaal mee 
eens. ‘Bij zo’n nette naam hoort wel 
een opgeruimde kamer’, vond mijn 
vader. Oei, misschien heeft hij daar 
wel gelijk in. Ik keek naar de vloer in 
mijn kamer, die lag helemaal vol met 

rommel. Alles opruimen zou 
heel veel werk zijn. ‘Succes Eleonore 
Nadette’ zei mijn moeder en ze liep 
samen met mijn vader naar beneden.  

 

 
Ik heb toen snel mijn naambord 
omgedraaid. Noortje is de mooiste 
naam van de wereld en echt een 
naam die bij een rommelkamer past.  
Groetjes, Noortje
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DAGBOEK
van een meisje dat niet van schrijven houdt

1. Vogel 
2. Johannes at sprinkhanen en.... 
3. onderdompelen 
4. Johannes doopte met.... 
5. in de rivier de.... 

Oplossing:Oplossing:

 PUZZELPLEZIER

Oplossing: Oplossing: Vul de letters uit de gekleurde vakjes hierboven in.  

Kruiswoordpuzzel
Weet jij het woord bij de omschrijving? Vul ze in!  
 

Links naar rechts                               Links naar rechts                               
1 ... de Doper                            
3 Zo goed als ... 
6 De vader van Johannes 
9 Tot inkeer (doen) komen 
10 Vogel 
12 Johannes bereidde de ... voor Jezus 
14 Bijbelse profeet 
15 Voorspoed 
16 Rivier in Israel 
19 Met ... en ziel 
20 Johannes at honing en ... 

Boven naar benedenBoven naar beneden
2 Dag en ... 
4 Johannes doopte met ... 
5 Streek in Noord-Israel 
6 Verkeerde daad of gedachte 
7 De moeder van Johannes 
8 Stamvader van Israel 
10 Het onderdompelen 
11 Zwemt in het water 
13 Jahweh 
17 ... je hart voor Jezus! 
18 Onwaar en ... 

Johannes de....      
Weet jij wat er in het midden staat?  
Vul de vakjes in en kom er achter!
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Johannes is zijn naam  
1a Wat geloof ik? 

Wie heeft jou een naam gegeven? Vast je vader en moeder. Samen hebben ze erover 
nagedacht. Ze hebben met veel zorg en liefde een naam gekozen die helemaal bij jou past! 
Misschien hebben ze deze naam gekozen omdat hij een mooie betekenis heeft. Of: omdat 
deze naam vaker in de familie voorkomt. Welke naam je ook gekregen hebt… hij maakt jou 
heel speciaal! 

             Wat weet jij nog van het verhaal? Kies het goede antwoord.  1

             De naam 
Johannes betekent 
‘God is genadig’. 
Waar denk jij 
aan bij het woord 
‘genade’. Schrijf 
dat op!

1

Voor oudere kinderen

Wat is eigenlijk genade?  

Voor jongere kinderen

3            Schrijf nu op 
wat genade volgens 
jou betekent!  

2            Zacharias schreef de naam van zijn zoon op een schrijfbordje. Schrijf de naam 
met mooie letters op, en kleur het plaatje. 

Lukas 1:57-66 en 80  Het is druk in het huis van Zacharias. Alle buren en familieleden zijn gekomen. De baby krijgt vandaag zijn naam en daar willen ze bij zijn. Hij wordt vást naar zijn vader vernoemd! Maar vreemd genoeg gebeurt dat niet! Let er tijdens het lezen maar eens goed op hoe de mensen hierop reageren! 

De 
Bijbel 
open

Johannes

1. WIE GEEFT DE BABY ZIJN NAAM?   
❍ de buren  
❍ de familie  
❍ God

2. WAT BETEKENT DE NAAM VAN 
JOHANNES? 
❍ God is genadig  
❍ God is trouw  
❍ Jezus komt snel

3. HOE REAGEREN DE MENSEN 
OP DEZE NAAM?  
❍ de mensen zijn boos omdat het 
geen familienaam is 
❍ de mensen zijn verdrietig /het er 
niet mee eens  
❍ de mensen zijn verwonderd

4. WAT DOET ZACHARIAS ONMIDDELLIJK 
ALS HIJ WEER KAN PRATEN?   
❍ zijn vrouw vertellen hoe blij hij is 
❍ God loven met een lied  
❍ lieve woordjes tegen de baby zeggen

Zijn
 naa

m is 

. . 
. . 

. . 
. .

Zo gaat het!
GenadeGenade    

2            In de Bijbel komt het woord ‘genade’ meer dan 200 keer voor! Voor christenen is het een heel belangrijk woord. 
Lees de teksten over ‘genade’ en onderstreep in elke tekst de woorden die jij het mooiste vindt.  

Efeze 2:8 en 9 
Want uit genade bent u 
zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, 
het is de gave van God; 
niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen.  

Johannes 1:17  
Want de wet is door 
Mozes gegeven, de genade 
en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus 
gekomen.  

Openbaring 22:21  
De genade van onze 
Heere Jezus Christus zij 
met u allen. Amen.   

Titus 2:11 en 12  
Gods genade is openbaar 
geworden tot redding van 
alle mensen. Ze leert 
ons dat we goddeloze en 
wereldse begeerten moeten 
afwijzen en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom in 
deze wereld moeten leven.    

Genade is…  

Vo
or

 o
p 

de
 cl

ub

Heb jij al geschiedenis op school? Tijdens die les leer je wat er vroeger allemaal gebeurd 
is. Het kan gaan over de uitvinding van de telefoon of over sterke Romeinse soldaten. 
Maar, wist je dat geschiedenis ook over jou kan gaan? Alles wat jij hebt meegemaakt, 

dát is ook al geschiedenis! 

4

marIa zIngt Haar lIed

Wanneer ZING JIJ EEN LIED?

De Bijbel open

Lukas 1:39-56   Maria kijkt 
terug naar haar geschiede-
nis. Ze ziet wat de Heere 
God in haar leven heeft 
gedaan. En, ze wordt daar 
zo blij van dat ze ervan 
gaat zingen! Lees het maar 
na in vers 46 tot en met 49.   

Als je heel erg blij bent, zing je vast een vrolijk liedje! Lees de liedjes en bedenk wanneer jij dit zou zingen. 
IS DAt ALS jE bLIj , VErDrIEtIg  of bANg  bENt? MAAK AChtEr ELK LIEDjE DE SMILEy Af.   

Schrijf nu je eigen loflied voor de heere god. Denk terug aan de dingen die je van god hebt gekregen en bedank hem 
hiervoor in een lied!   

Ik dank U God voor
Ik ben zo blij vandaag omdat
U bent zo goed voor mij, dat merk ik aan
Ik weet dat U altijd bij mij bent! En daarom zing ik 

Je hoeft niet bang te zijn 
Al gaat de storm te keer 
Leg maar gewoon je hand 

In die van onze Heer. 

Lied

Zing, zingen,  
zingen maakt blij Zingen van Jezus,  vrolijk en vrij! 

Lied
Al ziet geen mens je zitten, 

Ik weet dat jij er bent. 

Al voel je je verlaten, 

Ik heb je in de gaten. 

Bij Mij ben je bekend. 

Lied

Dank U wel! 

1

2

Wat hiervoor gebeurde: 400 jaar blijft het stil in Israël. Sinds de laatste profeet is er 
geen nieuws meer. * Zacharias en Elizabeth zijn vrome mensen die leven in Ein Kerim, een 
dorpje net buiten Jeruzalem. * Deze geschiedenis speelt zich af in de tijd van Herodes. Hij 
was koning over Judea en stond bekend vanwege zijn wreedheid. * Zacharias krijgt tijdens 

zijn tempeldienst bezoek van de engel Gabriël. * Zacharias kan negen maanden niet praten.

Johannes is zijn naam!BIJ DE 
PREEK

oth 92 LOF ZIJ DE GOD VAN ISRAËL // youtube HET OFFER VAN ZACHARIAS  // oth 382 LAAT HEEL DE WERELD HET ZIEN
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Johannes is zijn naam  
1a Wat geloof ik? 

Wie heeft jou een naam gegeven? Vast je vader en moeder. Samen hebben ze erover 
nagedacht. Ze hebben met veel zorg en liefde een naam gekozen die helemaal bij jou past! 
Misschien hebben ze deze naam gekozen omdat hij een mooie betekenis heeft. Of: omdat 
deze naam vaker in de familie voorkomt. Welke naam je ook gekregen hebt… hij maakt jou 
heel speciaal! 

             Wat weet jij nog van het verhaal? Kies het goede antwoord.  1

             De naam 
Johannes betekent 
‘God is genadig’. 
Waar denk jij 
aan bij het woord 
‘genade’. Schrijf 
dat op!

1

Voor oudere kinderen

Wat is eigenlijk genade?  

Voor jongere kinderen

3            Schrijf nu op 
wat genade volgens 
jou betekent!  

2            Zacharias schreef de naam van zijn zoon op een schrijfbordje. Schrijf de naam 
met mooie letters op, en kleur het plaatje. 

Lukas 1:57-66 en 80  Het is druk in het huis van Zacharias. Alle buren en familieleden zijn gekomen. De baby krijgt vandaag zijn naam en daar willen ze bij zijn. Hij wordt vást naar zijn vader vernoemd! Maar vreemd genoeg gebeurt dat niet! Let er tijdens het lezen maar eens goed op hoe de mensen hierop reageren! 

De 
Bijbel 
open

Johannes

1. WIE GEEFT DE BABY ZIJN NAAM?   
❍ de buren  
❍ de familie  
❍ God

2. WAT BETEKENT DE NAAM VAN 
JOHANNES? 
❍ God is genadig  
❍ God is trouw  
❍ Jezus komt snel

3. HOE REAGEREN DE MENSEN 
OP DEZE NAAM?  
❍ de mensen zijn boos omdat het 
geen familienaam is 
❍ de mensen zijn verdrietig /het er 
niet mee eens  
❍ de mensen zijn verwonderd

4. WAT DOET ZACHARIAS ONMIDDELLIJK 
ALS HIJ WEER KAN PRATEN?   
❍ zijn vrouw vertellen hoe blij hij is 
❍ God loven met een lied  
❍ lieve woordjes tegen de baby zeggen

Zijn
 naa

m is 

. . 
. . 

. . 
. .

Zo gaat het!
GenadeGenade    

2            In de Bijbel komt het woord ‘genade’ meer dan 200 keer voor! Voor christenen is het een heel belangrijk woord. 
Lees de teksten over ‘genade’ en onderstreep in elke tekst de woorden die jij het mooiste vindt.  

Efeze 2:8 en 9 
Want uit genade bent u 
zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, 
het is de gave van God; 
niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen.  

Johannes 1:17  
Want de wet is door 
Mozes gegeven, de genade 
en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus 
gekomen.  

Openbaring 22:21  
De genade van onze 
Heere Jezus Christus zij 
met u allen. Amen.   

Titus 2:11 en 12  
Gods genade is openbaar 
geworden tot redding van 
alle mensen. Ze leert 
ons dat we goddeloze en 
wereldse begeerten moeten 
afwijzen en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom in 
deze wereld moeten leven.    

Genade is…  
2. �Zacharias schreef de naam van zijn zoon op een schrijfbordje. Schrijf de 

naam met mooie letters op, en kleur het plaatje. 
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3. �De naam Johannes betekent ‘God is genadig’. Waar denk jij aan 
bij het woord ‘genade’? Schrijf dat op!

8 9

naamIS 
ZIJN

Vo
or

 o
p 

de
 c

lu
b

Johannes is zijn naam  
1a Wat geloof ik? 

Wie heeft jou een naam gegeven? Vast je vader en moeder. Samen hebben ze erover 
nagedacht. Ze hebben met veel zorg en liefde een naam gekozen die helemaal bij jou past! 
Misschien hebben ze deze naam gekozen omdat hij een mooie betekenis heeft. Of: omdat 
deze naam vaker in de familie voorkomt. Welke naam je ook gekregen hebt… hij maakt jou 
heel speciaal! 

             Wat weet jij nog van het verhaal? Kies het goede antwoord.  1

             De naam 
Johannes betekent 
‘God is genadig’. 
Waar denk jij 
aan bij het woord 
‘genade’. Schrijf 
dat op!

1

Voor oudere kinderen

Wat is eigenlijk genade?  

Voor jongere kinderen

3            Schrijf nu op 
wat genade volgens 
jou betekent!  

2            Zacharias schreef de naam van zijn zoon op een schrijfbordje. Schrijf de naam 
met mooie letters op, en kleur het plaatje. 

Lukas 1:57-66 en 80  Het is druk in het huis van Zacharias. Alle buren en familieleden zijn gekomen. De baby krijgt vandaag zijn naam en daar willen ze bij zijn. Hij wordt vást naar zijn vader vernoemd! Maar vreemd genoeg gebeurt dat niet! Let er tijdens het lezen maar eens goed op hoe de mensen hierop reageren! 

De 
Bijbel 
open

Johannes

1. WIE GEEFT DE BABY ZIJN NAAM?   
❍ de buren  
❍ de familie  
❍ God

2. WAT BETEKENT DE NAAM VAN 
JOHANNES? 
❍ God is genadig  
❍ God is trouw  
❍ Jezus komt snel

3. HOE REAGEREN DE MENSEN 
OP DEZE NAAM?  
❍ de mensen zijn boos omdat het 
geen familienaam is 
❍ de mensen zijn verdrietig /het er 
niet mee eens  
❍ de mensen zijn verwonderd

4. WAT DOET ZACHARIAS ONMIDDELLIJK 
ALS HIJ WEER KAN PRATEN?   
❍ zijn vrouw vertellen hoe blij hij is 
❍ God loven met een lied  
❍ lieve woordjes tegen de baby zeggen

Zijn
 naa

m is 

. . 
. . 

. . 
. .

Zo gaat het!
GenadeGenade    

2            In de Bijbel komt het woord ‘genade’ meer dan 200 keer voor! Voor christenen is het een heel belangrijk woord. 
Lees de teksten over ‘genade’ en onderstreep in elke tekst de woorden die jij het mooiste vindt.  

Efeze 2:8 en 9 
Want uit genade bent u 
zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, 
het is de gave van God; 
niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen.  

Johannes 1:17  
Want de wet is door 
Mozes gegeven, de genade 
en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus 
gekomen.  

Openbaring 22:21  
De genade van onze 
Heere Jezus Christus zij 
met u allen. Amen.   

Titus 2:11 en 12  
Gods genade is openbaar 
geworden tot redding van 
alle mensen. Ze leert 
ons dat we goddeloze en 
wereldse begeerten moeten 
afwijzen en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom in 
deze wereld moeten leven.    

Genade is…  

4.  In de Bijbel komt het woord ‘genade’ meer dan 200 keer voor! Voor christenen 
is het een heel belangrijk woord. Lees de teksten over ‘genade’ en onderstreep in 
elke tekst de woorden die jij het mooiste vindt. 

5. �Schrijf nu je eigen loflied 
voor de Heere God. Denk te-
rug aan de dingen die je van 
God hebt gekregen en bedank 
Hem hiervoor in een lied! 

Zacharias zingt  
Zacharias’ hart is helemaal vol van de 

Heilige Geest. En, als je ergens helemaal 
vol van bent, dan wil je dat graag aan 

iedereen vertellen! Door de Heilige Geest 
kan Zacharias vertellen wat er in de 

toekomst gaat gebeuren. Hij kan vertellen 
Wie Jezus is. Dat noem je profetie. 

Zacharias en Elizabeth
Zacharias en Elizabeth komen beiden uit het 

priestelijke geslacht en leven rechtvaardig en 
onberispelijk. Er wordt dus veel nadruk gelegd 

op de afkomst van Johannes. Het bijzondere van 
Gods handelen is dat de verhoring van het gebed 
niet alleen te maken heeft met het leven van deze 
twee mensen, maar ook een verhoring is van de 

gebeden om de verlossing van Israël. Zacharias en 
Elizabeth zijn schakels in Gods plan.

1. Wat weet jij nog van het verhaal? Kies het goede antwoord.

Zijn naam is... 
Het is druk in het huis van Zacharias. Alle buren en 
familieleden zijn gekomen. De baby krijgt vandaag 
zijn naam en daar willen ze bij zijn. Hij wordt vást 
naar zijn vader vernoemd! Maar vreemd genoeg 

gebeurt dat niet! Let er tijdens het lezen en luisteren 
maar eens goed op hoe de mensen hierop reageren.
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