
4. Het Bijbelboek valt onder de categorie

 OT   De wet  (Gen.-Deut. | Thora, de vijf boeken van Mozes)

 OT   Geschiedenis  (Joz.-Est.)

 OT   Wijsheid en Poëzie (Job-Hooglied | Lied, gedicht)

 OT   Profeten (Jes.-Mal. | Voorspellende  
uitspraak over de toekomst |  
boodschap van God via profeet)

OT (= oude 
verbond)

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

LEZEN

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

fijne dingen: moeilijke dingen:

Voor wie en voor wat bidden en danken we? GEBED

Ik voel me vandaag:
 Oude Testament (OT)

(oude verbond, verhalen  
voordat Jezus werd geboren)

 Nieuwe Testament (NT)

(nieuwe verbond, verhalen over  
Jezus en Zijn leerlingen)

3. Het Bijbelboek staat in het: 

EZRA LEEST DE W ET
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*Nehemia is het laatste van de oud- 
testamentische historische boeken. Het beschrijft 
de derde terugkeer naar Jeruzalem na de balling-

schap. Verteld wordt hoe de muren herbouwd werden 
en het volk vernieuwd in hun geloof. De boeken Ezra en 
Nehemia moeten wij lezen tegen de achtergrond van de 
terugkeer uit de ballingschap in Babel. 
Wist je dat in de Hebreeuwse Bijbel de boeken Ezra 
en Nehemia één boek zijn?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

DE LITURGIE Zet een kruisje      door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

PUZZEL

vouwlijn

Ezra vertelt het volk over het Loofhuttenfeest, dat ook nu nog door de 
Joden wordt gevierd. Maak de volgende vragen en je komt nog meer 
te weten over dit bijzondere feest. Vul de goede antwoorden in. In het 

gekleurde balkje lees je de Hebreeuwse naam voor het Loofhuttenfeest. 

1.  Het bouwen van 
de hutten en tenten 
herinnert aan een 
bepaalde tijd in de 
geschiedenis van het 
Joodse volk. Waar was 
het volk Israël toen 
Mozes de opdracht 
van God om het 
Loofhuttenfeest te 
vieren bekend maakte? 

2.  In het volgende 
Bijbelgedeelte 
worden drie soorten 
bomen genoemd 
waarvan de hutten 
gemaakt moesten 
worden. Olijfbomen, 
palmbomen, en welke 
bomen nog meer? 
(Nehemia 8: 16)

3.  Er is een tijd geweest 
dat het volk het feest 
niet gevierd heeft, 

dat was toen ze in 
ballingschap leefden. 
Wie stelde voor om het 
Loofhuttenfeest weer te 
vieren? (Nehemia 8: 14)

4.  In het volgende 
Bijbelgedeelte wordt 
nog een soort boom 
genoemd waarvan de 
hutten gemaakt konden 
worden. Welke boom? 
(Leviticus: 23: 40) 

5.  Wat moet het volk 
tijdens het feest zijn? 
(Deuteronomium 16: 
14)

6.  Waaruit wordt elke dag 
gelezen tijdens dit feest 
dat acht dagen duurt? 
(Nehemia 8: 19)
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De poorten en muren van het oude Jeruzalem

Begrijpen wat er staat 
De stadsmuren van Jeruzalem zijn weer opgebouwd. De mensen kunnen er weer veilig wonen. Ook willen ze weer dicht bij God leven en willen ze weten wat er in Zijn Woord geschreven staat. Daarom is er een grote samenkomst. Priester Ezra leest voor uit de wet van Mozes (T hora) en geeft er uitleg bij. De mensen luisteren vol eerbied… Net zo 

lang totdat ze begrijpen wat er staat.

BIJ DE 
PREEK

oth 462 ZOALS NEHEMIA // oth 539 LEES JE BIJBEL, BID ELKE DAG // oke4kids DE BIJBEL
OM THUIS TE ZINGEN: 

Wat hiervoor gebeurde: Het is het jaar 445 voor Christus. De twee 
stammen Juda en Benjamin zijn weggevoerd naar Babel, in Ballingschap 

* Onder leiding van Ezra en Zerubbabel zijn de Israëlieten begonnen met 
de herbouw van de tempel. * Nehemia is aan het hof van koning Arthasasta 

gebleven. * Van de koning krijgt hij toestemming om naar Jeruzalem te 
gaan om te stad te herbouwen.

Ezra leest de wet

Bijbellezen moet je leren
Het volk Israël komt niet zomaar bij elkaar op het plein 
voor de Waterpoort. Ze vragen Ezra of hij de wet van 

Mozes wil voorlezen. Dat doet Ezra. Hij leest wel 5 of 6 
uur lang voor! En de mensen vinden het echt niet saai!

1.  Lees Nehemia 8: 7, 9. Het volk Israël krijgt uitleg over het 
Woord van God. Wat doe jij als je iets uit de Bijbel niet 
begrijpt?

  Ik lees gewoon verder. Ik hoef niet alles te begrijpen.     Ik 

zoek een woord op in het woordenboek.     Ik doe de Bijbel dicht. 

Dit is veel te moeilijk voor mij!    Ik pak er een andere vertaling 

bij.    Ik vraag het aan iemand anders.   Ik lees het nog eens 

goed door.    Ik stuur een mailtje naar de dominee met mijn vraag. 

2.  Bijbellezen is prachtig! Hoe kun jij ervoor zorgen dat je 
steeds je Bijbel leest? Schrijf je tips op.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. Als je Gods Woord leest, kun je heel veel ontdekken. 
Ook het volk ontdekt dingen. Hoe voelen de mensen 
zich? Teken de gezichten. 
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1. woestijn; 2. m
irtebom
en; 3. Ezra; 4. beekwilg;

 5. vrolijk; 6. wetboek - Soekot.

Het loofhuttenfeest
Het Loofhuttenfeest wordt gevierd in de herfst. Het 
graan, de druiven en allerlei vruchten zijn geoogst 
en God wordt daarvoor gedankt. De mensen bouwen 
een hut, de zogenaamde soeka, in hun tuin of op hun 
dak, om daarin het feest te vieren. Ook nu wordt het 

Loofhuttenfeest nog door de Joden gevierd. Tijdens dit 
feest, van zeven dagen, denken de Joden terug aan de 
tijd waarin het volk Israël door de woestijn trok, op weg 

naar het beloofde land Kanaän. 

In Leviticus 23:39-43 kun je lezen hoe dit feest 
gevierd moest worden. Door een week in zo’n loofhut, 
ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid en zijn 

behoefte aan bescherming. 

In onze tijd worden 
de loofhutten ge-

maakt in de tuin, op 
het (platte) dak of op 
het balkon. Door de 
dakbedekking heen 
moeten de sterren 
zichtbaar blijven; 

vandaar dat het dak 
met “loof” (bladeren) 

wordt afgedekt.

16

'Lezen we dat verhaal nu weer? Dat ken ik al!' Maar... is dat wel zo? Je denkt 
dat je weet wat er staat, maar begrijp je ook wat er staat? Als je de Bijbel 

samen opnieuw leest, kun je steeds weer nieuwe dingen ontdekken! SAMEN LERENSAMEN 
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De Bijbel open

Nehemia 8  De stadsmuren van Jeruzalem zijn weer opgebouwd. De 
mensen kunnen er weer veilig wonen. Ook willen ze weer dichtbij God 
leven en willen ze weten wat er in Zijn Woord geschreven staat. Daarom 
is er een grote samenkomst. Priester Ezra leest voor uit de wet van Mozes 
(Thora). De mensen luisteren vol eerbied…LEZEN

Als je Gods Woord leest, kun je heel veel ontdekken. Ook het volk ontdekt dingen. Hoe voelen de mensen zich? Teken de gezichten. 

Ezra leest voor uit de wet van 
Mozes. De mensen luisteren en 

krijgen uitleg. Net zo lang totdat 
ze begrijpen wat er staat.EZRA LEEST 

VOOR

                  Je hebt het verhaal gehoord 
of gelezen. Doe eens alsof

jij erbij was. Welke vragen zou je dan 
stellen aan Ezra? En aan het volk 
Israël? Vertel het aan elkaar. 

De mensen horen de wet. Ze 
ontdekken wat ze verkeerd doen.

De mensen ontdekken de opdracht 
om het Loofhuttenfeest te vieren.  

De mensen ontdekken de opdracht 


