
Nieuwe Testament 
(= nieuwe verbond)

Ik voel me vandaag:

PETRUS EN JEZUS

LEZEN

DE LITURGIE Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

3. �Het Bijbelboek valt onder de categorie

 NT 	�� Evangelie �(Matt.-Joh. Verhalen over Jezus)

 NT 	�� Kerkgeschiedenis �(Handelingen)

 NT 	� Brieven (Rom.-Judas. Brieven met het goede  
nieuws, verhalen over Jezus)

 NT 	�� Eindtijd (Openbaring)

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. We lezen uit hoofdstuk:

................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

fijne dingen:

GEBED

...................................................................................................

...................................................................................................

moeilijke dingen:

Voor wie en voor wat bidden en danken we? 

vers: ............................  t/m ................................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PUZZELS
Volg de lijnen met letters.  
En vul de ontbrekende letters in.

Vul de juiste woorden in. 
De oplossing bestaat uit de 
letters met het rode rondje.
Wat voor zin lees je van 
boven naar beneden?

Weetje: Petrus is visser van beroep. Als hij op 
een dag druk in de weer is met zijn vissersnet-
ten, komt Jezus langslopen. Jezus vraagt of 
Petrus met Hem mee wil gaan. Petrus laat meteen zijn 
spullen achter en gaat achter Jezus aan. En, dat blijft hij 
doen! Al gaat dit met vallen en opstaan! 

Petrus maakt fouten, hij is niet perfect. Hij zegt zelfs, als Jezus 
gevangengenomen is en naar de hogepriester wordt gebracht, drie 
keer hardop dat hij Jezus écht niet kent. Hij hoort niet bij Hem. 
En toch laat Jezus Petrus niet los. De laatste woorden die Jezus 
(na Zijn opstanding) tot Petrus spreekt, zijn dezelfde als waar het 
allemaal mee begon. Jezus zegt opnieuw: ‘Volg mij’.  
Petrus hoeft niet perfect te zijn om bij Jezus te mogen horen!
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4. �Wat heeft Petrus 
ontdekt over wie 
Jezus is? Streep 
alle letters b, f, m 
en z door.

Vertellen dat je gelooftBIJ DE 
PREEK

Wat hiervoor gebeurde: Het laatste avondmaal. *  
Jezus wordt verraden en gevangengenomen. * Annas 

ondervraagt Jezus.

oth 474 ALS JE BANG BENT OF ONZEKER // oth 487 DE ZEGEN VAN GOD // oth 498 ‘K HEB JEZUS NODIG
OM THUIS TE ZINGEN: 

Te vertrouwen, I 
Is er iemand die jij echt vertrouwt? 

Misschien wel je allerbeste vriend of 
vriendin? En toch kan het zijn dat die 

vriend of vriendin jou opeens tegenvalt. 
Hij of zij zegt opeens iets heel stoms 
over jou of laat je gewoon zitten als 
er een vervelend klusje gedaan moet 

worden. Dat is niet leuk!
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Kijk naar het kaartje hiernaast. Zie je het verblijf van de 
hogepriester, waar dit Bijbelgedeelte plaatsvond? 

Jezus werd van het verhoor door de Joodse leiders, 
bijeegekomen in het huis van de hogepriester, naar 

Te vertrouwen, II 
Petrus dacht ook dat hij te vertrouwen 

was. Dat hij Jezus nooit zou laten 
vallen. Maar, jij weet wel dat dit heel 
anders gelopen is. Toch houdt Jezus 
vertrouwen in Petrus. Hij noemt hem 

zelfs ‘de rots’. Dat is iemand waar je op 
bouwen kunt!

1. �Zet een kruisje in de tekening als je dat 
plaatje (woord) hoort in de preek.

2. �In de tekening zie je twee tekstwolkjes. Vul 
hier in wat het dienstmeisje zei tegen Petrus 
en zijn antwoord.

3. �Kies het antwoord dat het beste bij jou past. 
Kom jij er voor uit dat je bij Jezus hoort?

 Ik zou wel willen, maar ik durf dat niet.

 Alleen als het gevraagd wordt aan mij.

 Nee hoor, dat laat ik niet merken.

 Dat mag iedereen toch weten?!

In meer dan vijftig landen in de wereld hebben christenen het 
moeilijk, omdat ze ervoor uitkomen dat ze in Jezus geloven. Wat 
kun jij doen? Bid voor deze broeders en zusters. Je kunt ook geld 
sparen, of inzamelen voor vervolgde christenen. Stuur het op naar 

de organisatie Open Doors. Ook kun je je spreekbeurt over  
christenvervolging houden. 

een verhoor door Pilatus gebracht, 
in de burcht Antonia. Pilatus 

stuurde Hem terug naar  
Herodus, maar Herodus  
stuurde Jezus gewoon weer 
terug naar Pilatus. 


